
Dierbaar
De eerste hond die ik me herinner als 

kind was Teddy, een bordercollie mix. 
Ik groeide op in een gezin vol met 

dieren, alles wat hulp nodig had, werd mee 
naar huis genomen en liefdevol verzorgd. 
Toen ik acht was verdween Teddy. Het was 
de tijd dat honden zichzelf uitlieten, maar 
Teddy bleef weg. Weken stond ik voor het 
raam om uit te kijken naar Teddy, slapeloze 
nachten had ik ervan, ongerust, doodsbang 
dat iemand hem iets had aangedaan. 
Teddy kwam niet terug en hij is nooit 
gevonden, maar toch ben ik altijd naar hem 
blijven zoeken. Er waren andere dieren die 
mijn aandacht nodig hadden en die ook 
verzorgd moesten worden in ons gezin, maar 

over de bijzondere band tussen mens en dier

‘‘‘‘ het gemis bleef. Het verlies van Teddy was een traumatische 
gebeurtenis voor me, die me nog altijd raakt.” 

Gevallen engel
“Mijn eerst eigen hond was rottweiler Harley. Mijn vriend was 
gek van rottweilers, hij was ermee opgegroeid. Ik hield veel 
van Harley, maar het ras paste niet helemaal bij me. Ik vond 
mezelf te zwak voor zo’n sterke, rangorde gevoelige hond. Hij 
is tien jaar geworden. Precies vijf maanden hielden we het 
uit zonder hond, maar we vonden het vreselijk dat er ‘niks 
achter de deur zat’. We wilden graag weer een hond en 
gingen naar het asiel. Daar zat een hoogzwangere Franse 
basset, ze was gedumpt in het bos. Het was een fokteefje, 
haar tepels hingen zover op de grond dat ze erover 
struikelde. Om met haar te kunnen wandelen bonden we 

haar eerst een T-shirt om, zodat ze niet op haar 
tepels zou staan. Ik was meteen verkocht, maar 
mijn vriend twijfelde. Ze moet dat gevoeld 
hebben, want ze kroop gelijk bij hem op schoot 
en veroverde zijn hart. We noemden haar 
Jezebel, wat gevallen engel betekent. Tot aan 
haar bevalling ging ik twee keer per week bij 
Jezebel op bezoek. Ik wandelde met haar; ze 
voelde gras aan haar voeten en de zon op 
haar vacht, dat had ze als fokteefje nog nooit 
ervaren. Na twee maanden was het zover. Alle 
pups kregen een goed tehuis en zelf besloten 
we de eerstgeboren dochter erbij te nemen, 
die we Doloris noemde. Jezebel was vaak 
moeder geworden, maar had haar pups nooit 
bij zich kunnen houden. Doloris kon haar 
moeder leren hond te zijn. Nadat de melk 
gestopt was, onderging Jezebel een 
buikwandcorrectie. Aan beide kanten werd 
vijftig centimeter buikvel weggenomen, 
eindelijk kon ze vrijuit bewegen. Na een 
halfjaar speelde ze met haar dochter, dat 
was voor het eerst in heel haar leven. Een tijd 
daarna zag ik een bericht waarin een goed 
tehuis werd gezocht voor een basset met 
precies dezelfde geboortedatum als Doloris. 
Dat moest wel een kind van Jezebel zijn en 
dat was ook zo! Ik nam Tara mee naar huis 
en Jezebel herkende haar meteen.”

‘Een basset is echt de poes onder de honden’
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Afscheid nemen
“Ik begon bassets op te vangen en werd gastgezin voor een 
stichting. Ik twijfelde eerst enorm of ik dat wel moest doen en 
zou kunnen, want ik zou de honden tijdelijk opvangen en 
kon ik dan wel weer afscheid nemen? Ik besloot het toch te 
doen. Afscheid nemen went nooit, maar als ik weet dat de 
honden het goed hebben, is het te doen. Tien jaar geleden 
begon ik mijn eigen basset rescue Jacob’s Ark. We vangen 
bassets op, maar soms ook andere honden, bijvoorbeeld 
honden die onnadenkend zijn aangeschaft tijdens de 
coronacrisis. Alleen waak- en verdedigingshonden vangen 
we niet op, omdat dat zo’n specifieke groep is. 
Het is hartverscheurend wat mensen dieren aan kunnen 
doen. Sommigen lezen zich niet eens in in het soort hond 
dat ze nemen. Ze nemen een basset, omdat die er heel 
aandoenlijk uitziet, maar weten bijvoorbeeld niet dat een 

basset een meutehond is, die niet alleen kan leven. Een 
basset alleen zal altijd gaan huilen, iets waar veel mensen 
niet tegen kunnen. Ook zal een basset nooit gehoorzaam 
worden. Het is echt de poes onder de honden. Een basset 
luistert wel naar je en denkt er ook over na, maar doet het 
vervolgens toch niet. Soms staan mensen hun dier af, omdat 
het agressief zou zijn, maar dat heb ik hier in al die jaren 
werkelijk nog nooit ervaren. Een hond die ongewenst is, 
vertoont ongewenst gedrag, maar zodra het dier liefde 
ervaart en voelt dat er van hem gehouden wordt, verandert 
alles. Dat sommige honden na alles wat hen is aangedaan 
het vertrouwen in mensen hervinden, is ongelooflijk. Als de 
angst en de paniek zó groot is geweest, duurt het soms 
letterlijk jaren, maar als het lukt is het fantastisch. Daar doen 
we het voor. Soms vindt het dier uiteindelijk aansluiting bij de 
andere dieren en dat is ook geweldig. Het hoeft niet met mij, 
als hij maar blij is. 
Sommige honden ontmoeten hier voor het eerst van hun 
leven een soortgenoot en ontdekken samen spelen en 
samen leven. Ze kunnen hier hond zijn. Jacob, de hond 

waarnaar de stichting is vernoemd, was een 
Franse basset van vier jaar oud die nog 
nooit daglicht had gezien. Hij was extreem 
angstig, met name voor mensen. Jacob 
durfde zich letterlijk niet te bewegen en zat 
weggekropen in een hoekje. De dierenarts 

zei: ‘Deze hond is zo getraumatiseerd, als hij 
zijn ogen opendoet ziet hij alleen maar 
angst’. Speciale medicatie moest ruimte 
geven in zijn koppie voor andere emoties. 
Eén jaar zonderde hij zich af en toen zag ik 
hem ineens buiten bij de andere honden 
staan, staartje fier omhoog. De tranen 
sprongen me in de ogen van geluk. 
Korte tijd later keek Jacob me voor het eerst 
aan en zijn ogen zeiden alles. Jacob is elf 
jaar oud geworden, hij is acht jaar bij ons 
geweest. Er gaat werkelijk geen dag voorbij 
dat ik niet aan hem denk. Jacob is 
rechtstreeks mijn hart ingelopen en zal daar 
altijd blijven.” 

Meer weten over Hélène en stichting Jacob’s Ark? 
Kijk op: www.jacobsark.nl. De stichting vangt niet 
alleen honden uit Nederland op maar ook uit 
België, Duitsland en andere omringende landen.

‘Een basset is echt de poes onder de honden’

‘Een basset luistert wel naar je en denkt er ook 
over na, maar doet het vervolgens toch niet’

 Hélène (58), woont samen met haar partner, hun 18 honden, 3 poezen en 
een heleboel vogels. Hélène creëerde een veilige thuishaven voor bassets 
- en soms ook andere honden - die om wat voor reden dan ook niet meer 

bij hun baasje kunnen blijven. Haar stichting Jacob’s Ark is vernoemd naar 
Jacob, de hond die rechtstreeks haar hart inliep en daar altijd zal blijven.
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